
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Het IJshockeyseizoen zit erop!  
Alle zomerijs trainingen zijn afgerond, de vakantie kan beginnen. 
We willen met de nieuwsbrief nog even terugkijken op de laatste maanden, want er is van alles 
gebeurd. 
We hebben afscheid genomen van trainer Jared, die zeer gemist gaat worden, maar na vele jaren weer 
bij zijn familie in Amerika wilde zijn. Paul Vincent is gelukkig weer op het ijs na hartfalen.  
We willen alle ouders, vrijwilligers en sponsoren bedanken; zonder jullie inzet kunnen we niet 
Ijshockeyen! 
De teams voor 23/24 zijn bekend. En we gaan vol ambitie door naar het nieuwe seizoen. 
 
Belangrijke datum voor het nieuwe seizoen: 8 september hebben we ons BBQ toernooi!! 
Verdere info volgt nog! 
 
De Almaria Flames goes International 
In het voorjaar is er heel veel internationaal gespeeld door de Alcmaria Flames! 
De U11 en U13 hebben meegedaan met toernooien in Épinal in Frankrijk. De U13 werd daar 5e in de 
meivakantie en U11 is met Hemelvaart op de 6e plek geëindigd! Wat een prestaties! Het spel van ons 
was soms echt goed en van sommige teams kregen we ijshockey les. Voor beide teams kunnen we 
stellen; gewonnen, verloren, gescoord, geleerd maar vooral genoten. Een prachtige teamervaring.  
De kanjers van U11 deden met Pinksteren ook nog mee met het Internationale toernooi in Tilburg, en 
gingen er vandoor met de winst!!! Wat een geweldige afsluiter van het seizoen. Hieronder een 
sfeerimpressie van dit toernooi waar teams uit NL DE en B aan meededen; 
https://youtu.be/tTN2dez7hyc 
De U17 is aan het begin van de meivakantie met 2 busjes richting Spanje gereden om daar oud 
teamgenoot Pablo op te zoeken en daar te hockeyen. En vervolgens via Parijs naar oud teamgenoot 
Ian. Wat een tof avontuur was dat. 
Verder hadden we ook nog een aantal individuele internationale avonturen; Op een groot en 
internationaal bekend toernooi in Riga (LV) speelde Cyrus, Georges en Mika van U17 met de Dutch 
Flyers en Sylver en Xavier van U13 met de Rebels. En daarnaast was Kasper R. van U13 geselecteerd 
om met Team NL naar een internationaal toernooi in Füssen (DE) te gaan.  
Op deze toernooien hebben ze allemaal mogen meemaken dat IJshockey hier en daar echt op een 
ander niveau gespeeld wordt. Maar ook daar hebben ze successen kunnen boeken, heel veel geleerd en 
genoten. 
 

 
(Kasper voor teamNL).    ((U13 in Epinal)    (U11 in Epinal)                       (Xavier en Sylver in Riga) 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

   
 
PUCKS 
Belangrijke mededeling van de voorzitter en penningmeester;  
ER VERDWIJNEN TE VEEL PUCKS (IN TASSEN) 
Het kopen van nieuwe pucks koste de vereniging dit jaar al veel geld. 
Willen jullie de pucks ajb op het ijs laten en ouders; koop een aantal pucks voor thuis zodat de kids 
niet denken dat ze die van de vereniging mee moeten nemen. 
 
Vrijwilligers 
We hebben onlangs weer wat toppers aan het vrijwilligers bestand kunnen toevoegen. Maar we 
hebben altijd plaats voor meer ideeën en handen. Wil je wat extra’s doen voor de vereniging, laat het 
ons weten, door de vrijwilligers kan de club bestaan!!!  
 
In the spotlight 
Deze keer staat In the Spotlight Ramses van Brunschot.  
 
In het kort; 
Ramses is 16 jaar en speelt volgend seizoen U23. Hij speelt al ijshockey sinds de club bestaat, nu dus 
al 7 jaar. Het leukste aan ijshockey vindt hij de combinatie van de snelheid van het spel, het team en 
het samen ervoor gaan, eigenlijk alle aspecten van het spel maken het de beste sport voor hem. Zijn 
ijshockeyambitie ligt in Amerika. Daar wil hij gaan studeren en ijshockeyen. En om te beginnen gaat 
hij daar komende zomer al naar toe om trainer Jared (ons allen bekend) te assisteren bij Trainingen en 
gaat hij met zijn broertje Cyrus daar mee doen aan de Chowder Cup en CCM invite, en daar heeft hij 
super veel zin in!! 
 
Lees het hele interview hieronder 
 
En nu eerst een paar maanden (voor sommige weken) een IJshockey STOP J 
Allemaal een goede zomer toegewenst en tot september! 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
In the Spotlight: Ramses van Brunschot; 
 
* Waarom ben je ijshockey gaan spelen? 
Ik zat vroeger op allerlei verschillende sporten, maar zat best wel een tijdje op voetbal, daar zaten ook 
al mijn vrienden op. Toen mijn vader hoorde over een proefles ijshockey moesten we dat natuurlijk 
echt een keer proberen, de eerste les was echt fantastisch maar ik kon er echt helemaal niks van. Ik 
had de eerste drie maanden wel een beetje moeite want je moest iedere keer zoveel spullen aan, maar 
iedere keer dat ik op het ijs stond had ik zoveel lol dat ik eigenlijk vergat dat ik helemaal niet kon 
schaatsen. Gelukkig bleven we doorgaan hoe vaak we ook vielen. Ik weet nog dat ik toen ik naar de 
middelbare school ging moest kiezen welke sport ik nu wilde doen want eerst voetbaltraining en dan 
door naar ijshockey kon niet meer. Ik koos voor ijshockey ook al zaten al mijn vrienden op voetbal. En 
het was een erg goede keuze. 
 
* Op welke positie speel je het liefste en waarom? 
Ik speel het liefste defence, dit vind ik het leukste want je kan namelijk het spel opbouwen en de aanval 
starten. Het is natuurlijk ook heel leuk om de puck gewoon weer terug te veroveren en hier en daar 
iemand uit te spelen. En soms een lekkere check geven is ook niet verkeerd. 
 
* Wat doe je om nog beter te worden als ijshockeyer? 
Ik train veel, ik krijg nu vier keer per week training van Paul Vincent. Ik ga nu ook vier keer per week 
naar de sportschool en schiet in mijn vrije tijd ook op goal in de tuin. Ik fiets elke dag lekker half 
uurtje heen en terug naar school (geen elektrische fiets of scooter) dus daar blijft je conditie goed van. 
Ook is veel eten en goed slapen natuurlijk belangrijk, maar dat is voor alles. 
 
* Wat zegt je broer(tje) over jou als speler? 
Hij zegt dat ik een snelle speler ben en goede aanvallende defence, ook zegt hij dat ik heel competitief 
ben, goede intercepties en fakes maak en altijd doorga. 
 
*  Wat was je mooiste ijshockey ervaring? 
Een van mijn mooiste en ijshockey herinneringen is dat we aan het ijshockeyen waren op het 
Museumplein tot diep in de nacht en er allemaal ijshockeyers waren die ik helemaal niet kende maar 
wel mee samen speelde. Het was echt heel erg leuk en je zag hoe ijshockey mensen verbindt. Een 
andere herinnering is dat van afgelopen seizoen toen we een wedstrijd tegen Herenveen speelde (we 
hadden al vaker tegen Herenveen gespeeld en volgens mij 1 keer gewonnen en 2 keer verloren maar 
dat doet er niet toe)we speelde toen echt als een team en iedereen gaf alles wat hij had en we werkte 
echt voor elkaar, we wonnen die wedstrijd ook en dat voelde echt heel erg goed. 
 
 * Wat is je IJshockey ambitie? 
Mijn ambitie is om nog beter te worden. Ik zou graag over drie jaar in Amerika gaan studeren en dat 
combineren met ijshockey en daar zo hoog mogelijk proberen te komen. Voor die tijd moet ik nog hard 
en veel trainen. 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
* Wie is je grootste voorbeeld op gebied van IJshockey? 
Mijn grootste voorbeeld is denk ik Cale Makar. Ik vind dat hij op dit moment een van de beste defence 
is in de NHL, als je naar hem kijkt is het niet te geloven wat hij doet. Pavel Datsyuk is mijn favoriete 
speler, hoewel hij niet de meesten goals heeft gescoord of de beste aller tijden is, is hij wel een 
ongelofelijk goede speler. Hoe hij mensen het bos in stuurde was echt niet normaal en de creativiteit 
die hij had en gebruikte in het spel is naar mijn mening het mooiste om naar te kijken. 
 
* Wat is de mooiste/beste ijshockeyclub in jou ogen? 
Mijn favoriete club is Minnesota wild. Dit komt eigenlijk doordat ik vroeger tegen mijn broertje NHL 
17 speelde en gewoon de club uit koos met de mooiste Jersey, dus ik speelde altijd met Minnesota. Nu 
ben ik een Minnesota fan ook al doen ze het niet zo fantastisch. 
 
* Van welke toptrainer zou je nog training willen krijgen? 
Ik wil graag nog een keer training krijgen van Jared en dat gelukkig ook gebeuren komende zomer. 
 
* Ik heb gehoord dat je komende zomer naar Amerika gaat voor IJshockey, echt super tof! 
  Zou je kunnen vertellen wat je daar gaat doen? 
Deze zomervakantie gaan we naar Amerika, samen met mijn broertje gaan we naar Bilerica wat in de 
buurt van Bosten ligt. We gaan daar Jared assisteren met de trainingen die hij daar geeft en krijgen 
zelf ook nog training van Jared. We gaan ook meedoen aan de Chowder cup en de CCM invite wat 
twee heel gave toernooien zijn. Het wordt echt super en ik heb er ongelofelijk veel zin. En misschien 
gaan we ook nog een weekendje kamperen met Jared in de wildernis. 
 
* Waarom zouden alle jonge kinderen van Nederland moeten leren IJshockeyen? 
Het is natuurlijk gewoon de allerleukste sport die er is. 
 
* Welke wijze ijshockey les wil je de jonge kids binnen de Alcmaria Flames meegeven? 
Je kan alleen beter worden door te vallen en weer op te staan. 
 
*Wie mag de volgende keer ‘In the spotlight’?         Maxime  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 


